


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều bài nói và viết về Đảng, vai trò,
nhiệm vụ của Đảng và mỗi đảng viên trước nhân dân, Tổ quốc, dân tộc. Dưới
đây là những lời trích của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Đảng và đảng viên:

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ
Cộng hoà ra mắt tháng 8/1945. Ảnh: TTXVN

“Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự
thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.
Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người
đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

(Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, H.1995, tập 12, tr 510).
“Đảng không phải là nơi để thăng quan, tiến chức, để phát tài. Vào Đảng

là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, đảng viên phải trở thành người con
hiếu thảo của Tổ quốc, của giai cấp”.

(Sđd, tập 8, tr.34).
“NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ.
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân.
Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân.
Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra.
Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.

(Sđd, tập 5, tr.698)

I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,
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Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Đảng và đảng viên



“Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có
quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”

(Sđd, tập 10, tr 2)
“Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta.

Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí
của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

(Sđd, tập 12, tr 510)
“Đảng ta tuy nhiều người nhưng khi tiến đánh chỉ như một người”.

(Sđd, tập 5, tr.553)
“Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết nhất trí. Mỗi cán bộ, đảng viên phải

nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối và chính
sách của Đảng, tôn trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng”.

(Sđd, tập 11, tr.23)
“Đảng ta thành tích khá nhiều, nhưng khuyết điểm cũng không ít. Chúng

ta cần phải thật thà tự phê bình để sửa chữa. Phải cố sửa chữa để tiến bộ”.
(Sđd, tập 6, tr.166)

“Phải thường xuyên nghiêm chỉnh phê bình và thật thà tự phê bình để
giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, để cùng nhau tiến bộ. Làm
cách mạng thì có đúng có sai. Cố nhiên đúng phải là chính, sai là phụ. Có sai thì
chúng ta giúp nhau kiên quyết sửa chữa và cùng nhau hăng hái tiến lên”.

(Sđd, tập 11, tr. 154)
“Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính

sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng.
Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”.

(Sđd, tập 11, tr.161)
“...cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

( Sđd, tập 5, tr 269)
“Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

(Sđd, tập 5, tr.273)
“Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà

ta được họ yêu mến.
Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng

dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta
nhiều người đã làm được nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có trách
nhiệm gột rửa cho các đồng chí đó”.

(Sđd, tập 5, tr.552)



“Đạo đức cách mạng là hòa mình với quần chúng thành một khối, tin
quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng”.

(Sđd, tập 9, tr290)
“Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác.

Cho nên Đảng phải ra sức tổ chức nhân dân, lãnh đạo nhân dân để giải phóng
nhân dân và để nâng cao sinh hoạt, văn hóa, chính trị của nhân dân”.

(Sđd, tập 5, tr.250)
“Đảng là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc. Để làm tròn nhiệm vụ

kháng chiến và kiến quốc, Đảng phải mạnh, toàn Đảng tư tưởng phải nhất trí,
hành động phải nhất trí. Cho nên chỉnh Đảng là việc chính, phải đặc biệt chú
trọng”…

( Sđd, tập 6, tr.463)
Những bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng, về đạo đức cách

mạng mãi mãi là những lời dạy quý báu cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
(Nguồn: Thông tin tư liệu (TTXVN))



Tháng 2 năm 1930, thực hiện chủ trương của Đặc ủy An Nam Cộng sản
Đảng, các đồng chí Trần Văn Giác, Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Văn Cừ thay
mặt Đảng, tổ chức hội nghị thành lập chi bộ Đảng Cộng sản làng Phong Thạnh,
có 3 đảng viên do đồng chí Nguyễn Văn Uông làm bí thư. Đây là Chi bộ Đảng
Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 26/01/2011, di tích lịch sử Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu
tiên tỉnh Bạc Liêu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch
sử cấp quốc gia. Di tích là một mốc son lịch sử ghi dấu sự ra đời sớm nhất của tổ
chức Đảng Cộng sản Việt Nam ở Bạc Liêu và trong khu vực lúc bấy giờ. Cùng
với các tổ chức cơ sở Đảng khác trong khu vực, Chi bộ Đảng làng Phong Thạnh
kịp thời lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh chống chế độ thực dân Pháp và
bọn tay sai giành lấy ngọn cờ độc lập dân tộc cho Tổ quốc. Đây là tiền đề, là nền
tảng để các chi bộ, Đảng bộ Bạc Liêu phát triển sau này và lãnh đạo các phong
trào cách mạng của quần chúng.

Ngày 17/01/2008, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành làm lễ khởi
công công trình tái hiện, tôn tạo di tích Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu
tiên tỉnh Bạc Liêu với tổng diện tích là 2.305,5 m2, kinh phí đầu tư dự án trên 04
tỷ đồng, gồm các hạng mục công trình như: Bia kỷ niệm, nhà trưng bày, khu dừa
nước, khuôn viên cây xanh và một số hạng mục công trình khác, được hoàn
thành vào cuối năm 2008. Hạng mục chính và nổi bật nhất của di tích là Bia kỷ
niệm, ý nghĩa gắn liền với sự ra đời, hoạt động và tôn vinh Chi bộ Đảng làng
Phong Thạnh nói riêng và Đảng bộ Bạc Liêu nói chung. Bia có ba phần chính:
Phần hoa hướng dương 12 cánh tượng trưng cho mặt trời luôn chiếu sáng. Hai
bên là hai bàn tay nâng hoa hướng dương nói lên sự tôn vinh chủ nghĩa Mác –
Lênin. Đó là ánh sáng truyền bá của chủ nghĩa Mác – Lênin vào nước ta và lan
tỏa ra khắp nơi trong cả nước, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng
Cộng sản Việt Nam.

II. DI TÍCH LỊCH SỬ TRONG TỈNH

Di tích lịch sửNơi thành lậpChi bộĐảngCộng sản
đầu tiên tỉnhBạcLiêu:Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cáchmạng



Chính giữa hoa hướng dương là bức phù điêu diễn tả cuộc họp Chi bộ
Đảng làng Phong Thạnh, với ba đảng viên đầu tiên của Chi bộ, đó là đồng chí
Nguyễn Văn Uông, bí thư và hai đảng viên Trần Văn Tiện và Châu Văn Lục. Ba
đồng chí này đã lãnh đạo nhân dân trong vùng đấu tranh đòi quyền lợi dân sinh,
dân chủ, chống chế độ phong kiến và thực dân Pháp dưới nhiều hình thức. Từ
một chi bộ với chỉ ba đảng viên, đã phát triển thành nhiều chi bộ, đảng bộ trong
toàn tỉnh. Mặt sau của bức phù điêu là phần tóm tắt lịch sử hình thành Chi bộ.
Trên cùng là biểu tượng hai cánh tay nâng lá cờ Đảng, thể hiện sự trân trọng, ơn
Đảng dẫn dắt trong đấu tranh chống phong kiến và thực dân Pháp. Hạng mục
thứ hai là nhà trưng bày, lấy nguyên mẩu nhà ba gian của gia đình ông Trần Văn
Tiện ở trước đây, địa điểm diễn ra các cuộc họp của Chi bộ. Không gian trong
nhà được sử dụng để trưng bày các tài liệu, hình ảnh, hiện vật về sự ra đời và
phát triển của Chi bộ Đảng làng Phong Thạnh nói riêng, Đảng bộ Bạc Liêu nói
chung. Trong nhà có tổ hợp tái hiện lại việc thành lập Chi bộ gồm 04 đồng chí:
Đồng chí Nguyễn Văn Cừ là người trực tiếp đứng ra triển khai và kết nạp cho 03
đồng chí: Nguyễn Văn Uông, bí thư chi bộ và 02 đảng viên Trần Văn Tiện và
Châu Văn Lục.

Di tích hiện nay do Ban Quản lý di tích thuộc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể
thao và Du lịch trực tiếp tiếp quản lý, tổ chức phục vụ đón khách tham quan tất
cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày lễ, tết. Từ khi công
trình được xây dựng đến nay, hàng năm đã thu hút hàng ngàn lượt khách tham
quan gồm nhiều đối tượng: Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền trong tỉnh; cán bộ
đảng viên, công nhân viên chức, các thầy cô giáo, học sinh và nhân dân trên địa
bàn. Trở thành địa chỉ đỏ cho các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng
của các trường học, các hội đoàn thể trong tỉnh. Tuy nhiên, việc phát huy giá trị
di tích còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế chưa xứng với tầm vóc, ý nghĩa của nó.
Đường dẫn vào di tích đoạn từ cầu Rạch Rắn vào nhỏ hẹp chỉ lưu thông xe 2
bánh và ô tô tải trọng dưới 500kg nên các đoàn khách đến bằng ô tô không vào
được. Các hiện vật trưng bày tại di tích còn khá đơn điệu; các tư liệu, tài liệu,
tranh ảnh, sách báo, phim ảnh về chi bộ còn rất hạn chế. Không có phòng chiếu
phim; không có không gian để tổ chức các hoạt động ngoài trời…

Để phát huy các giá trị di tích lịch sử Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng
sản đầu tiên tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới, thiết nghĩ Ban quản lý di tích cần
thường xuyên sưu tầm tư liệu, hiện vật, hình ảnh để làm phong phú nội dung
trưng bày. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá thông qua các hoạt động hội thảo
khoa học về vai trò, ý nghĩa của sự kiện thành lập chi bộ làng Phong Thạnh; đầu
tư mở rộng diện tích di tích để bổ sung các hạng mục như: Nhà chiếu phim, khu
dịch vụ kết hợp hoạt động ngoài trời, khu trồng cây xanh, nhà để xe… Nâng cấp,
mở rộng đường vào di tích để xe khách 45 chổ có thể vào được. Nghiên cứu kết
nối với các công ty lữ hành xây dựng di tích thành điểm đến trong sản phẩm tour
du lịch về nguồn. Kiến nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các thành ủy, thị
ủy, huyện ủy, các sở ngành nhất là Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ có kế
hoạch chỉ đạo tăng cường các hoạt động về nguồn, hoạt động dã ngoại, hoạt
động giáo dục truyền thống tại di tích.



Gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử cách mạng của địa
phương là công việc hiệu quả nhất để giáo dục truyền thống cách mạng, làm cho
mọi người luôn tin yêu, gắn bó với chế độ và phấn khởi trong xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc.

(Nguồn: donghai.baclieu.gov.vn)



III. THEO DÒNG LỊCH SỬ



Lê Thị Riêng lúc sinh ra được cha mẹ đặt tên là Lê Thị Hai vào năm 1925.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình tá điền ở thời kỳ nửa thực dân, nửa

phong kiến tại làng Vĩnh Mỹ huyện Giá Rai (nay là huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc
Liêu) Lê Thị Hai mồ côi cha mẹ, cha thì đi tham gia kháng chiến mất tích, mẹ
cũng bị bệnh qua đời, sau đó Lê Thị Hai được gia đình người chú ruột nuôi
dưỡng từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành.

Lê Thị Hai đẹp người, đẹp nết, siêng năng, học giỏi, trung thực, thẳng
thắn hết sức căm ghét sự bất công. Với đức hạnh trên được nhiều người quý
mến và tin đồn đẹp nết, đẹp người đã lọt tới tai Hương Hào Thao là Hương chức
hội tề trong làng, có ý định dạm hỏi để cưới cho con trai của hắn tên Hai Quang
đang học ở Sài Gòn, nếu gia đình người chú đồng ý, Hào Thao hứa sẽ cho ba
công ruộng; thời đó làm chủ được ba công ruộng là quý lắm vì vậy chú và thím
của Lê Thị Hai đồng ý.

Khác với những cô gái thường tình, mặc dù Hương chức Hội tề là giàu có
nhất trong làng, nhưng họ không biết thương người, luôn khinh miệt người
nghèo, nếu Hai về làm dâu nhà họ thì cũng như người ở đợ, suốt đời làm nô lệ
mà thôi. Từ suy nghĩ trên, Lê Thị Hai quyết định bỏ làng ra đi, mặc dù quyết
định ra đi nơi đất khách quê người, phận nhà ít có điều kiện học vấn hơn nữa nơi
đất khách quê người hoàn toàn xa lạ không có người thân nhưng Lê Thị Hai
quyết định ra đi để tránh hang hùm, nọc rắn của Hương Hào Thao. Khi còn ở
làng, được thầy giáo Mười thương mến giúp đỡ dạy học và khi quyết định ra đi
Lê Thị Hai cũng được thầy giáo Mười giới thiệu đi làm thợ dệt ở xưởng dệt tư
nhân tên “Ký Tồn” ở chợ Láng Tròn. Tại đây Lê Thị Hai làm việc hết sức chăm
chỉ, thương yêu và hòa thân với mọi người trong cuộc sống vì vậy hai rất được
công nhân và giới chủ quý mến.

Chín Hồng là cán bộ phụ nữ tỉnh hoạt động cách mạng, tại đây cũng đem
lòng quý mến và được sự giới thiệu của thầy giáo Mười làng Vĩnh Mỹ, đồng chí
Chín Hồng đã bồi dưỡng giúp đỡ và phân công công tác. Quá trình lao động và
công tác cách mạng đồng chí Chín Hồng thấy được hoàn cảnh của Hai hết sức bi
đát và khác với mọi người làm việc trong xưởng dệt mà không giống với ai
trong xưởng, Hai lúc nào cũng có ý định Riêng và cũng từ đây có cái tên là
Riêng công nhân trong xưởng dệt; trước khi là công nhân là Hai, khi Hai trở
thành người công nhân thật thụ là Riêng và cũng từ cái tên Riêng đã in hằn sâu
trong quá trình hoạt động cách mạng.

Được giác ngộ cách mạng, đồng chí Chín Hồng giúp đỡ tận tình, đồng chí
Lê Thị Riêng đã làm hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng, vừa làm tròn công
việc của người công nhân nhà máy dệt may, vừa làm tròn nhiệm vụ cách mạng
được giao phó và cũng thực hiện được ước mơ của mình là sẽ giải phóng khỏi
cuộc đời nô lệ lầm than và cũng trả được thù nhà đền nợ nước. Rồi cách mạng
tháng Tám năm 1945 thành công như ánh mặt trời soi, chiếu xuống mùa đông
lạnh giá làm ấm áp cả đất trời, như mùa xuân đến của dân tộc, cả nước vùng lên
đánh Pháp đuổi Nhật, giải phóng quê hương. Độc lập tự do thật sự ở Việt Nam,

Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Thị Riêng



trước cách mạng tháng Tám, hai tiếng Việt Nam còn không có trên bản đồ thế
giới, thực dân Pháp gọi là An Nam (thuộc địa của pháp), sau cách mạng tháng
Tám hai tiếng Việt Nam mới có trên bản đồ thế giới. Nhà thơ Tố Hữu viết trong
bài thơ theo chân Bác có đoạn: “Việt Nam ta lại gọi tên mình - Hạnh phúc nào
hơn được tái sinh - Mát dạ ông cha nhìn thuở trước - Cho đời hai tiếng mới
quang vinh”. Lúc này trong lòng đồng chí Riêng mừng như ngày mở hội, từ đây
bằng trái tim và khối óc của mình, hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp
cách mạng, đồng chí đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, không từ nan bất cứ
công việc gì, bất chấp cả hy sinh khi được tổ chức cách mạng giao phó. Sau đó
đồng chí trở thành người cán bộ phụ nữ huyện Giá Rai, rồi phụ nữ cứu quốc tỉnh
Rạch Giá.

Tháng 3 năm 1946 - 1949, là Uỷ viên Ban Chấp hành Phụ nữ Nam Bộ, ở
bất cứ nhiệm vụ nào đồng chí Riêng cũng hoàn thành xuất sắc, vừa làm công tác
phong trào, vừa thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân vì vậy mà không
những được đồng chí anh em công tác chung quý mến mà còn được quần chúng
tin yêu, mến phục. Năm 1945, Đồng chí Riêng lập gia đình với một cán bộ cách
mạng và sau đó sinh được hai người con trai. Chồng cũng bận công tác, một
mình đồng chí vừa phải công tác vừa chăm sóc con, tuy hoàn cảnh của đồng chí
Riêng hết sức khó khăn nhưng vẫn không làm cho đồng chí giảm sút ý chí công
tác, ngược lại đồng chí khắc phục mọi khó khăn để vượt qua và còn năng nổ
nhiệt tình hơn.

Năm 1959 - 1960, bè lũ Mỹ Diệm thực hiện luật 10 - 59 , lê máy chém
khắp nơi ở miền Nam, chúng tàn sát những người cách mạng còn bám trụ ở
miền Nam hoặc nghi ngờ người hoạt động cách mạng mà chúng cho là “Việt
Cộng” thì chúng bắn, giết không thương tiếc. Trước cuộc chiến ác liệt theo yêu
cầu của tổ chức cách mạng, đồng chí phải chấp nhận gởi hai con ra miền Bắc để
nhận nhiệm vụ mới, ở miền Nam. Nỗi nhớ con, nhớ chồng khôn xiết, rồi nỗi đau
đớn ập đến khi nhận được hung tin người chồng hy sinh tại khu Dĩ An, Biên
Hoà (Nay là tỉnh Đồng Nai) như sét đánh ngang tay, như trời long đất lở. Tuy
nhiên với bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng, đồng chí đã biến đau thương
thành hành động cách mạng làm cho đồng chí càng quyết tâm hơn, hoạt động
cho tốt hơn nữa.

Vượt qua hàng trăm cây số trên khắp nẻo đường ở miền Nam, đối với
người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng lòng như sắt đá, bước chân đồng chí
Riêng hằng in dấu khắp nơi ở vùng đất Đông Nam Bộ rồi Tây Nam Bộ để chỉ
đạo phong trào Phụ nữ miền Nam, do công tác tích cực hoàn thành xuất sắc các
nhiệm vụ được phân công, đồng chí Riêng được tín nhiệm và được phân công
giữ chức vụ Phó Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng
miền Nam Việt Nam và Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải
phóng miền Nam Việt Nam. Sau đó đồng chí được phân công và đưa vào hoạt
động bí mật ở nội ô Sài Gòn; tại đây đồng chí ra sức vận động và thành lập các
tổ chức nghiệp đoàn buôn bán ở chợ; liên đoàn phụ nữ phật tử; hội bảo vệ nhân
phẩm và quyền lợi phụ nữ…



Ngày 09 tháng 05 năm 1967, Trên đường đi công tác ở khu vực chợ Đa
Kao, quận 1, thì đồng chí Riêng bị giặc bắt, sau thời gian bị giam cầm, dùng mọi
cực hình tra tấn dã man qua nhiều nơi thẩm vấn, chúng dùng mọi thủ đoạn mưu
ma chước quỷ và đưa vào những chỗ có thể nói là tàn bạo và độc ác nhất để tiếp
tục khai thác như Tổng nha cảnh sát Sài Gòn nhưng chúng vẫn không làm lay
chuyển ý chí sắt đá của người chiến sĩ Cộng Sản. Biết không làm lay chuyển khí
tiết của người phụ nữ kiên trung, bất khuất, chúng đã đưa đồng chí vào khu biệt
giam đang lúc toàn quân và toàn dân thực hiện tổng tiến công và nổi dậy toàn
miền Nam vào đêm 30, sáng mùng 01, Tết Mậu Thân năm 1968.

Trước sức tấn công mãnh liệt đồng loạt toàn miền Nam và tập trung mũi
nhọn tiến về giải phóng Sài Gòn, hoảng sợ trước sức mạnh tiến công của quân
và dân ta, đêm mùng 02 Tết Mậu Thân, bọn giặc đã đưa đồng chí Lê Thị Riêng,
Trần Văn Kiểu và đồng chí nữ Phùng Ngọc Anh lên một chiếc xe đặc chủng, đi
theo sau là chiếc những chiếc xe quân sự có vũ trang để bảo vệ và cũng là đi để
hành huyết, mục đích của chúng là để thủ tiêu vì biết đồng chí Riêng là cán bộ
Cộng Sản có tầm cỡ lớn nhưng quá trình điều tra tuy dùng mọi cực hình tàn bạo
dã man nhất qua nhiều nơi nhưng không moi được chút thông tin gì ở đồng chí.
Thật vậy, khi chở ba đồng chí đến đường Hùng Vương, bọn đao phủ độc ác, hèn
hạ giương súng chĩa thẳng vào xe đặc chủng bấm cò làm cho đồng chí Riêng và
đồng chí Kiểu hy sinh còn đồng chí Ngọc Anh bị thương nặng được cứu sống
sau đó.

Đồng chí Riêng đã hy sinh, sự hy sinh của đồng chí đã làm đồng bào,
đồng chí và chị em phụ nữ cả Bắc và Nam vô cùng căm phẫn. Lễ truy điệu của
đồng chí Riêng nhiều nơi trong cả nước (Bắc và Nam). Trung ương Hội Phụ nữ
giải phóng miền Nam phát động phong trào phụ nữ miền Nam nỗ lực hoạt động
gấp năm, gấp mười lần để trả thù cho đồng chí Riêng; toàn thể cán bộ chiến sĩ
học tập tấm gương chiến đấu, dũng cảm, gan dạ, kiên trung, bất khuất của đồng
chí Riêng. Khi chuẩn bị tiến công đợt hai vào Sài Gòn, thành ủy thành phố Sài
Gòn cho thành lập tiểu đoàn mũi nhọn mang tên là tiểu đoàn Lê Thị Riêng.

Những ước mơ nước nhà độc lập thống nhất, đồng chí gặp lại hai con thân
yêu của mình để siết chặt vào lòng, để thỏa lòng mong nhớ tình thương bao la
của người mẹ đối với con sau nhiều năm xa cách. Ước mơ ấy chưa thành hiện
thực thì đồng chí đã vĩnh viễn xa đi để lại biết bao đau thương cho đồng bào,
đồng chí, nhất là hai người con yêu quý của mình, sự ra đi ấy hết sức dũng cảm
hiên ngang của đồng chí làm cho kẻ thù kính phục và khiếp sợ.

Để nhớ ơn và khắc ghi tấm gương chiến đấu kiên trung bất khuất và hy
sinh cao cả của đồng chí Lê Thị Riêng, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặt
tên một con đường ở quận 01 và một công viên mang tên Lê Thị Riêng. Trung
ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đặt tên trường dạy nghề tại quận 9,
Tp. Hồ Chí Minh mang tên Lê Thị Riêng, ở Bạc Liêu, là nơi chôn nhao cắt rốn
và trưởng thành, cũng là nơi khởi đầu cho sự nghiệp cách mạng của đồng chí,
tỉnh Bạc Liêu đặt tên một trường THPT huyện Hòa Bình mang tên Lê Thị Riêng



và một công viên, một bức tượng người đứng sừng sững hiên ngang tại phường
8, Tp. Bạc Liêu là Lê Thị Riêng.

Ngày 10 tháng 4 năm 2001, đồng chí Lê Thị Riêng được Chủ tịch nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng
vũ trang nhân dân.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu lịch sử tỉnh Bạc Liêu



I. Bối cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, tình hình thế giới và trong nước có

nhiều chuyển biến sâu sắc. Trên thế giới, chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn
tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa đế quốc. Các nước tư bản đế quốc gia tăng các
hoạt động xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Mâu thuẫn giữa
các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt. Bên trong các
nước tư bản thì tăng cường bóc lột nhân dân lao động, phong trào đấu tranh giải
phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.

Năm 1917, Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, chủ nghĩa Mác-Lênin từ
lý luận trở thành hiện thực, là nguồn cổ vũ to lớn cho các dân tộc bị áp bức đứng
lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) ra đời thúc đẩy sự phát
triển mạnh mẽ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta và thi hành chính sách cai trị
thực dân ở Việt Nam, biến nước ta từ một quốc gia phong kiến thành một xứ
thuộc địa nửa phong kiến, dân ta là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới
gót sắt của kẻ thù hung ác. Chính sách thống trị của thực dân Pháp đã làm cho
xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi sâu sắc.

Thực dân Pháp cấu kết với giai cấp địa chủ để thực hiện chính sách bóc
lột tàn bạo, cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền; ra sức vơ vét tài nguyên, cùng
nhiều hình thức thuế khóa nặng nề và tiến hành chính sách ngu dân. Các giai cấp,
tầng lớp khác trong xã hội Việt Nam đều mang thân phận người dân mất nước
và đều bị thực dân áp bức, bóc lột, chèn ép nên đều căm phẫn thực dân Pháp. Do
đó, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam lúc này là mâu thuẫn giữa nhân dân,
chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ và phong kiến; mâu thuẫn ngày càng
gay gắt giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược.

Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, các cuộc khởi nghĩa và các phong
trào đấu tranh của nhân dân ta diễn ra liên tục và mạnh mẽ như phong trào Cần
Vương, khởi nghĩa Yên Bái, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư
sản của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… nhưng đều chưa thành công. Xã hội
Việt Nam rơi vào khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.

II. Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước và chuẩn bị thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam

Dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, nhiều
nhà yêu nước đương thời tiếp tục con đường cứu nước theo lối cũ thì ngày
05/6/1911 Nguyễn Tất Thành (tức là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sau này) ra
đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới.

IV. LỊCH SỬ CÁC NGÀY LỄ, KỶ NIỆM

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - bước ngoặc to lớn trong
lịch sử cách mạng Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)



Qua quá trình bôn ba đến nhiều nước, Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu nhiều
cuộc cách mạng, nhiều lý thuyết cách mạng trên thế giới để tìm đường cứu nước
cho nhân dân ta, dân tộc ta. Đến tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản “Sơ
thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của
Lênin đăng trên báo Nhân đạo (L'Humanité) của Pháp và cũng chính từ đây đã
giải đáp cho Người con đường đấu tranh giành độc lập tự do thực sự cho dân tộc,
cho đồng bào mình, Người khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa
nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất chính
là chủ nghĩa Lênin”.

Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ XVIII Đảng Xã
hội Pháp với tư cách đại biểu Đông Dương, đã bỏ phiếu tán thành thành lập Đảng
Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Từ năm 1921-1930, Nguyễn Ái Quốc vừa tiếp tục hoạt động trong Đảng
Cộng sản Pháp, nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện tư tưởng cứu nước, vừa tích
cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu
nước Việt Nam. Người tập trung chuẩn bị về tổ chức và cán bộ, lập ra Hội Việt
Nam cách mạng Thanh niên (1925), tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ tại Quảng
Châu (Trung Quốc), đồng thời gửi cán bộ đi học tại trường Đại học Phương
Đông (Liên Xô) và trường Lục quân Hoàng Phố (Trung Quốc).

Như vậy, từ bối cảnh quốc tế, trong nước; việc tìm ra con đường cứu nước
cho nhân dân ta, dân tộc ta, tìm ra lý luận cách mạng Việt Nam của Nguyễn Ái
Quốc và công tác chuẩn bị về tổ chức, cán bộ mà từ cuối năm 1929, đầu năm 1930,
những điều kiện cho sự ra đời của một Đảng vô sản ở Việt Nam đã chín muồi.

III. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhằm đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, từ tháng 6/1929

đến tháng 01/1930 ở Việt Nam lần lượt xuất hiện 3 tổ chức cộng sản là Đông
Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên
Đoàn. Tuy nhiên ở một nước có tới 3 tổ chức cộng sản nên không tránh khỏi sự
phân tán về lực lượng và tổ chức, khó thống nhất về tư tưởng và hành động. Yêu
cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam là cần phải thành lập một Đảng Cộng sản
duy nhất để lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Từ ngày 06/01 đến ngày 07/02/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng
sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng
Kông (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị
nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập một đảng duy nhất lấy tên là
Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn
tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời kêu
gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng
sản Việt Nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và
tất cả đồng bào bị áp bức, bóc lột nhân dịp thành lập Đảng. Trong đó, Chánh
cương vắn tắt của Đảng và sách lược vắn tắt của Đảng phản ánh nội dung cương
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ
chức Cộng sản có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng.



Sau này tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960)
quyết nghị lấy ngày 03-02 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam.

Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ
nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng
trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
và sự đoàn kết nhất trí của các chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của
dân tộc.

IV. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh
chính trị đầu tiên của Đảng

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng
quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc,
chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu
nước Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở
ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân
tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ra đời, đã xác định
được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam; đáp ứng
được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết
thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc
Việt Nam.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam và qua 93 năm lãnh đạo cách mạng Việt
Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: sự lãnh đạo đúng đắn của
Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao
động, toàn dân tộc Việt Nam, lấy lý luận chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh làm kim chỉ nam cho hành động đã lãnh đạo nhân dân ta, dân tộc ta đi từ
thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đúng như nhận định của đồng chí Tổng Bí thư
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng: “Với
tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có
được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

(Nguồn:tuyengiaotiengiang.vn)



45 năm đã qua (17/2/1979 - 17/2/2024), cuộc chiến đấu trên toàn tuyến
biên giới phía Bắc đã khẳng định sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của
dân tộc Việt Nam, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Lực lượng Công an vũ trang dũng cảm chiến đấu tại khu vực
Pháo đài Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn

Trải qua hơn 80 năm sống dưới chế độ thực dân và 2 cuộc chiến tranh giải
phóng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dân tộc Việt Nam thấu
hiểu sâu sắc và mong mỏi hơn ai hết về một đất nước hòa bình, thống nhất để
hàn gắn vết thương chiến tranh, dựng xây và phát triển đất nước bị tàn phá tới
kiệt quệ. Thế nhưng thời điểm đầu năm 1979, Tổ quốc ta đứng trước cảnh lâm
nguy lần nữa vì nguy cơ chiến tranh.

Các bước đi và toan tính từ trước của Trung Quốc
Thời điểm đó, quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc ngày càng trở lên

căng thẳng. Quan hệ Xô - Trung lúc đó chuyển từ bình thường, thậm chí tốt đẹp,
sang đối đầu. Quan hệ Liên Xô - Trung Quốc rạn nứt nghiêm trọng trong lúc
quan hệ Liên Xô - Việt Nam ngày càng gắn bó.

Khi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, giúp đỡ nhân dân
Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo càng giành chiến thắng, quan
hệ Trung Quốc - Việt Nam cũng càng thêm căng thẳng, thậm chí xảy ra tranh
chấp, xâm lấn biên giới. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc dần xấu đi
nghiêm trọng khi Trung Quốc không đạt được mục đích gây áp lực với Việt
Nam trong vấn đề Campuchia.

Trung Quốc cũng tiến hành xúi giục người Hoa ở Việt Nam từ bỏ quốc
tịch Việt Nam để trở về Trung Quốc, đồng thời lập trạm đón tiếp ở biên giới,
đưa tàu sang đón Hoa kiều về nước. Trung Quốc đã chuẩn bị trước cho cuộc
chiến xâm chiếm Việt Nam, leo thang từng bước, từ gây áp lực trong vấn đề
Campuchia, dựng lên “sự cố Hoa kiều” và chuẩn bị về binh lực đi đôi với việc
tuyên truyền.

Bảo vệ biên giới phía Bắc: Cuộc chiến đấu chính nghĩa
của dân tộc (17/02/1979 - 17/02/2024)

https://baoninhbinh.org.vn/bao-ve-bien-gioi-phia-bac-cuoc-chien-dau-chinh-nghia-cua-dan/d2022021711200687.htm
https://baoninhbinh.org.vn/bao-ve-bien-gioi-phia-bac-cuoc-chien-dau-chinh-nghia-cua-dan/d2022021711200687.htm


Chiến sỹ Đại đội 39, Đoàn 313 Hà Tuyên tổ chức tiêu diệt các ụ súng của địch,
tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội ta chiếm điểm cao.

Ngay từ cuối năm 1978, Trung Quốc đã âm thầm lựa chọn, điều động lực
lượng binh lực cùng số lượng lớn trang thiết bị vũ khí áp sát trên toàn tuyến biên
giới với Việt Nam. Đến trung tuần tháng 02/1979, Trung Quốc đã điều động
tổng cộng 9 quân đoàn chủ lực và một số sư đoàn bộ binh độc lập với tổng số 32
sư đoàn, 6 trung đoàn xe tăng với hơn 500 xe tăng, 4 sư đoàn và nhiều trung
đoàn pháo binh, phòng không với khoảng 2.000 khẩu pháo... Bên cạnh đó, hơn
200 tàu chiến của hạm đội Nam Hải và hơn 900 máy bay được đặt trong tình
trạng báo động cao độ.

Cũng từ tháng 01/1979, Trung Quốc bắt đầu đẩy mạnh các hoạt động trinh
sát vũ trang để chuẩn bị cho chiến dịch xâm chiếm dọc biên giới với Việt Nam.
Trong tháng 1 và tuần đầu tiên của tháng 02/1979, Trung Quốc đã gây ra hàng
trăm vụ xâm phạm vũ trang vào lãnh thổ Việt Nam, từ gây hấn cho tới tập kích,
bắn phá các đồn biên phòng và trạm gác của Công an; phục kích, bắt cóc người
đưa về Trung Quốc...

Đồng thời với việc chuẩn bị về binh lực, Trung Quốc đẩy mạnh việc
chuẩn bị trên mặt trận ngoại giao, tiến hành nhiều hoạt động ngoại giao con thoi
ở khu vực và thế giới, trong đó đặc biệt là chuyến công du Mỹ vào tháng
01/1979 của lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình. Trong nước, Trung Quốc
cũng tiến hành chuẩn bị kỹ lưỡng về tuyên truyền với đỉnh điểm tuyên bố của
Đặng Tiểu Bình “dạy cho Việt Nam một bài học”.

Cuộc chiến xâm chiếm trên toàn tuyến biên giới Việt Nam bùng nổ sáng
sớm ngày 17/02/1979 là kết quả một quá trình chuẩn bị, tính toán từ trước của
Trung Quốc!

Cuộc chiến đấu khẳng định chủ quyền và chính nghĩa
Vào 3 giờ 30 phút rạng sáng 17/02/1979, quân Trung Quốc sử dụng pháo

binh bắn phá một số mục tiêu trong lãnh thổ của nước ta, sau đó huy động
600.000 quân, trên 500 xe tăng, xe bọc thép, hàng nghìn khẩu pháo các loại tấn
công toàn tuyến biên giới Việt Nam dài hơn 1.400km.

Số quân Trung Quốc tham chiến lúc đó được cho nhiều hơn các đạo quân
xâm lược Việt Nam trong lịch sử. Thời điểm cao nhất, quân Mỹ huy động trên
chiến trường Việt Nam gần 550.000 quân, Pháp 250.000 quân... Hướng tấn công



chủ yếu của quân Trung Quốc là Lạng Sơn và Cao Bằng; hướng quan trọng là
Lào Cai (Hoàng Liên Sơn); hướng phối hợp là Phong Thổ (Lai Châu); hướng
nghi binh, thu hút lực lượng ta là Quảng Ninh và Hà Tuyên.

Lực lượng Công an vũ trang dũng cảm chiến đấu tại khu vực
Pháo đài Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn

Không ai có thể tin rằng một dân tộc vừa phải trải qua 30 năm chiến tranh
với thương tích đầy mình lại đi khiêu khích, rồi xâm lược một nước khác, lại là
nước lớn hơn, thậm chí là nước đã từng ủng hộ và giúp đỡ to lớn trong hai cuộc
kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trước đó, như một số người Trung Quốc nói
rằng cuộc chiến tranh chống Việt Nam của họ chỉ là một “cuộc phản công tự vệ”.

Trước tình cảnh Tổ quốc lâm nguy, thêm một lần nữa, quân và dân Việt
Nam không còn con đường nào khác là buộc phải cầm súng chiến đấu để bảo vệ
độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mình. Đây là thử thách đầy khắc nghiệt
với dân tộc Việt Nam trong hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Với tinh thần “Không
có gì quý hơn độc lập, tự do”, quân và dân ta, nhất là ở các tỉnh Việt Bắc và Tây
Bắc, một lần nữa đã phát huy cao độ truyền thống cách mạng, sát cánh cùng các
lực lượng vũ trang, kiên quyết chiến đấu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng
của Tổ quốc.

Đối mặt với đội quân xâm lăng từ bên kia biên giới phía Bắc đông tới 60
vạn người cùng hàng nghìn xe tăng và pháo hạng nặng, Việt Nam vào ngày
17/02/1979 chỉ có lực lượng công an vũ trang, dân quân địa phương và 7 sư
đoàn với tổng số quân khoảng 7 vạn người. Sự chênh lệch về lực lượng, về vũ
khí trang bị là rất lớn.

Thế nhưng, tinh thần chiến đấu của quân và dân ta là anh dũng vô song.
Lực lượng ít hơn đội quân Trung Quốc hàng chục lần nhưng quân và dân biên
giới đã chiến đấu ngoan cường, anh dũng chặn đứng bước tiến của đội quân
đông hơn gấp bội. Những trận chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng khắc
sâu vào tâm khảm chúng ta những chiến đấu anh dũng ở Pháo đài Đồng Đăng
(Lạng Sơn); Bát Xát, Mường Khương (Lào Cai); Trà Lĩnh, Trùng Khánh (Cao
Bằng); Pò Hèn (Quảng Ninh)…

Sự đánh trả dũng mãnh bảo vệ biên giới của quân và dân ta đã gây thiệt
hại nặng nề cho quân Trung Quốc. Khoảng 6 vạn quân Trung Quốc đã bị thương



vong cùng hàng trăm tù binh bị bắt sống. Thiệt hại nặng nề trên chiến trường, bị
dư luận thế giới lên án, Trung Quốc buộc phải rút quân vào ngày 6/3/1979.

Tri ân đồng đội tại Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên, Hà Giang.

Nhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979,
chúng ta một lần nữa thấy rõ sự thật lịch sử: Nhân dân Việt Nam không bao giờ
chịu quỳ gối trước bất kỳ thế lực xâm lược ngoại bang nào. Nó khẳng định ý chí,
sức mạnh bền bỉ của nhân dân Việt Nam quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử
thách để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc,

Thế nhưng, để giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh khắc nghiệt này, nhân
dân Việt Nam đã phải chịu những tổn thất nặng nề: hơn 30.000 cán bộ, chiến sĩ
thương vong; hàng chục nghìn dân thường bị thiệt mạng. Các thị xã Cao Bằng,
Lạng Sơn, Cam Đường, Lào Cai gần như bị hủy diệt hoàn toàn; tổng cộng có 320
xã, 735 trường học, 41 nông trường, 81 xí nghiệp, hầm mỏ và 38 lâm trường bị
tàn phá; 400 nghìn gia súc bị giết, bị cướp. Khoảng 50% trong tổng số 3,5 triệu
người ở 6 tỉnh biên giới bị mất nhà cửa, tài sản và phương tiện sinh sống.

Nhà báo Nayan Chanda - người sáng lập và là Tổng Biên tập của Tạp chí
trực tuyến chuyên viết về toàn cầu hóa YaleGlobal online thuộc trường Đại học
Yale của Mỹ - người từng có mặt tại Việt Nam cả trước và sau khi đất nước ta
thống nhất - đã mô tả những gì mà ông tận mắt chứng kiến: “Sau chiến cuộc, trong
một chuyến đi Cao Bằng, tôi thật sự giật mình vì quân Trung Quốc đã san bằng
gần như tất cả những gì có trên mặt đất, từ những tòa nhà công cộng cho đến bưu
điện, trường học. Những ngọn đồi xanh tươi trở nên hoang tàn vì bom đạn”.

Bài học xương máu luôn khắc ghi
Quá khứ bi hùng đó nhắc nhở chúng ta, tất cả các thế hệ người Việt Nam

hôm nay và mai sau, phải luôn tăng cường đoàn kết, xây dựng đất nước giàu
mạnh để đủ sức đối phó với mọi tình huống trong một thế giới tiềm ẩn nhiều
nguy cơ, bất trắc. Trên cơ sở đó, có chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa;
chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột; phát huy truyền thống
“giữ nước từ khi nước chưa nguy”.

Trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, phải quán triệt quan điểm “Kiên quyết, kiên trì”.



Quan điểm này vừa thể hiện quyết tâm cao độ, ý chí sắt đá, bản lĩnh trước sau
như một của nhân dân ta, vừa thể hiện tính chất lâu dài, phức tạp của cuộc đấu
tranh. Đây cũng là đối sách mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo, không chủ quan, manh
động trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh lịch
sử mới.

Nhiều CCB về thắp hương cho đồng đội cũ tại Nghĩa trang liệt sỹ
Vị Xuyên (Hà Giang).

45 năm đã trôi qua, đất nước đã hòa bình và đang trên đà hội nhập, phát
triển mạnh mẽ. Nhắc lại sự thật lịch sử về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía
Bắc, bên cạnh việc khẳng định sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam,
đây còn là dịp để chúng ta tôn vinh, tri ân những người đã ngã xuống vì nền độc
lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống đấu
tranh cách mạng kiên cường và quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của
Tổ quốc.

“Với tôi và những người đồng chí đã có mặt trong cuộc chiến, đây là cuộc
chiến đấu chính nghĩa bảo vệ biên giới phía Bắc mà quân dân ta đã chiến đấu
và chiến thắng quân xâm lược. Chúng ta có quyền tự hào về điều này, đồng thời
phải có hành động tri ân xứng đáng đối với những người đã ngã xuống” - luật
sư Bùi Sinh Quyền - Trưởng Văn phòng Luật sư Phúc Thọ - Đoàn Luật sư Hà
Nội chia sẻ.

Cuộc chiến đấu này cần được lịch sử ghi lại để thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ
hơn về tính chính nghĩa, sự quả cảm của thế hệ đi trước bảo vệ chủ quyền độc
lập và toàn vẹn lãnh thổ bằng mọi giá. Nhắc lại cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc
và diễn biến những gì xảy ra ở biên giới phía Bắc năm 1979, để các thế hệ mai
sau trân trọng giá trị của hòa bình. Nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc
đều mong muốn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển!

“Nỗi đau mà nhân dân hai nước phải gánh chịu trong chiến tranh là bài
học xương máu phải được nhận thức đầy đủ. Tôn trọng lịch sử, trung thực với
lịch sử không có nghĩa là kích động hận thù. Lịch sử không thể bị lãng quên. Tôi
luôn mong muốn thế hệ đi sau tự hào về truyền thống yêu nước, chống ngoại
xâm của dân tộc. Chúng ta gác lại quá khứ, hướng tới tương lai nhưng không
quên quá khứ, không quên lịch sử”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy - tác giả
cuốn sách “Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên” phát hành vào tháng 3/2020 nói.



Tìm về với đồng đội cũ…

Với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, 44 năm là khoảng thời gian đủ dài
để hai nước có điều kiện nhìn lại cuộc chiến này một cách khách quan, khoa học
để tìm ra phương thức xử lý tối ưu các vấn đề do lịch sử để lại. Lịch sử cho thấy,
việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước
là hoàn toàn phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước, góp
phần củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên
thế giới.

(Nguồn: Theo Báo QĐND)



Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu
hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ phục vụ, hết lòng thương yêu
chǎm sóc người bệnh, coi họ đau đớn như mình đau đớn, như lời Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã dạy: “Lương y phải như từ mẫu”.

Phải thật thà đoàn kết, khắc phục khó khǎn, học tập vươn lên để hoàn
thành nhiệm vụ, toàn tâm toàn ý xây dựng nền Y học Việt Nam. Y đức phải thể
hiện qua những tiêu chuẩn, nguyên tắc đạo đức được xã hội thừa nhận.

Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế

Ngày 27/02/1955, nhân dịp tổ chức hội nghị cán bộ y tế, Bác Hồ đã gửi
thư cho Hội nghị căn dặn ba điều:

- Trước hết là phải thật thà đoàn kết - Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta.
Đoàn kết thì vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích.

Đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Đoàn kết giữa tất cả những người
trong ngành y tế, từ các bộ trưởng, thứ trưởng, bác sỹ, dược sỹ cho đến các anh
chị em giúp việc. Bởi vì công việc và địa vị tuy có khác nhau, nhưng người nào
cũng là một bộ phận cần thiết trong ngành y tế, trong việc phục vụ nhân dân.

- Thương yêu người bệnh - Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các
cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn
sức khoẻ cho đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang.

Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột
thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. “Lương y phải như từ
mẫu”, câu nói ấy rất đúng.

- Xây dựng một nền y học của ta - Trong những năm nước ta bị nô lệ thì y
học cũng như các ngành khác đều bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập tự do,
cán bộ cần giúp đồng bào, giúp chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp với

Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
(27/02/1955 - 27/02/2024)



nhu cầu của nhân dân ta. Y học cần phải dựa trên nguyên tắc: khoa học dân tộc
và đại chúng.

Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh
bằng thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô, các chú cũng nên
chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc “Đông” và thuốc “Tây”.

Do đó ý nghĩa sâu sắc của bức thư này, từ năm 1955, ngày 27 tháng 02
được chọn là Ngày thầy thuốc Việt Nam.

Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở
tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ phục vụ, hết lòng thương yêu chǎm sóc người
bệnh, coi họ đau đớn như mình đau đớn, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
dạy: “Lương y phải như từ mẫu”. Phải thật thà đoàn kết, khắc phục khó khǎn,
học tập vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ, toàn tâm toàn ý xây dựng nền Y học
Việt Nam. Y đức phải thể hiện qua những tiêu chuẩn, nguyên tắc đạo đức được
xã hội thừa nhận.

(Nguồn: Công đoàn cơ sở - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)



V. THANH NIÊN CẦN BIẾT

QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHÒNG, CHỐNG TIỀN GIẢ
VÀ BẢO VỆ TIỀN VIỆT NAM

Chính phủ ban hành Nghị định 87/2023/NĐ-CP ngày 8/12/2023 quy định về
phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, trong đó quy định điều kiện, tiêu chuẩn
sao, chụp tiền Việt Nam có hiệu lực từ ngày 02/02/2024. Theo quy định này, Cơ quan,
tổ chức, cá nhân thực hiện sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam phải đáp ứng một trong
04 điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Sao, chụp một phần hình ảnh, hoa văn của tiền Việt Nam không vượt quá 1/3
diện tích mặt trước hoặc mặt sau tờ tiền;

- Sao, chụp hình ảnh một mặt đồng tiền Việt Nam với kích thước chiều dài và
chiều rộng đối với tiền giấy, đường kính đối với tiền kim loại nhỏ hơn 75% hoặc lớn
hơn 150% kích thước của tiền thật cùng mệnh giá;

- Sao, chụp hình ảnh hai mặt đồng tiền Việt Nam với kích thước chiều dài và
chiều rộng đối với tiền giấy, đường kính đối với tiền kim loại nhỏ hơn 50% hoặc lớn
hơn 200% kích thước của tiền thật cùng mệnh giá;

- Sao, chụp hình ảnh thành bản điện tử để đưa lên không gian mạng có độ phân
giải tối đa không vượt quá 72dpi với kích thước tương đương tiền thật cùng mệnh giá.

BỎ XẾP LOẠI TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP THCS

Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở mới ban hành tại Thông tư
31/2023/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2024. Theo đó,
điều kiện xét tốt nghiệp trung học cơ sở có nhiều điểm mới như:

- Học sinh trung học cơ sở nghỉ quá 45 buổi vẫn được tốt nghiệp.
(Trước đây, để tốt nghiệp trung học cơ sở thì học sinh không được nghỉ học quá 45
buổi học ở năm học lớp 9, nghỉ một lần/nhiều lần cộng lại).

- Bỏ xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở (Trước đây, kết quả tốt nghiệp của học
sinh được xếp loại giỏi, khá, trung bình căn cứ vào hạnh kiểm và học lực).

- Tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở 2 lần/năm (Theo Điều 3 Thông tư 31,
các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở
được tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất 2 lần trong năm có học sinh học hết
lớp 9).

Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ nhất được thực hiện ngay sau khi kết thúc
năm học. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ hai (nếu có) được thực hiện trước khai
giảng năm học mới (Trước đây, các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục
phổ thông cấp trung học cơ sở chỉ được xét tốt nghiệp 1 lần trong năm).

Quy chế này được áp dụng từ năm học 2024-2025.
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